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Prikbord 27 maart 2023 
Pasen. 
Over niet al te lange tijd is het Pasen. In alle groepen werken we vanuit Trefwoord naar 
Pasen toe. Wat vieren we eigenlijk met Pasen en waar staan de verschillende symbolen 
voor; dat leest u hieronder.  
 

De symboliek van de palmpaasstok 
Palmzondag herdenkt men dat Jezus op een ezel Jeruzalem introk en door de mensen werd 

verwelkomd met palmbladeren. De palmpaasstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste 

week van het leven van Jezus. 

Het kruis: 

Herinnering dat Jezus aan het kruis is gestorven. 

Het brood: 

Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, 

waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.  Alle kinderen krijgen een broodhaantje 

op school. 

De haan: 

De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste 

avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal 

verloochenen. Hoewel Jezus wordt verraden door Judas, wordt hij ook door Petrus 

verloochend. Nadat Jezus de volgende ochtend is gearresteerd en Petrus erop wordt 

aangesproken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij dat hij hem niet kent. Vlak daarna kraait de 

haan. 

De dertig zilverlingen 

Judas verraad Jezus voor “dertig zilverlingen”. De slinger van spek en chips symboliseert 

de dertig zilverlingen. 

De twaalf apostelen: 

Jezus had 12 volgelingen die het dichtste bij hem stonden. Dat waren de twaalf apostelen. 

Met hen genoot hij ook zijn laatste avondmaal. De gekleurde slinger op de palmpaasstok 

van uw kind symboliseert de apostelen.  

Eieren 

De eieren staan voor een nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd, 

zo vertelt de Bijbel, staat Jezus op uit de dood.  

Buxustakjes  

Omdat bij ons geen palmbomen groeien, is de – eveneens altijd 

groen blijvende – buxus daarvoor in de plaats gekomen. De 

buxustakjes staan dus symbool voor de palmbladeren waarmee 

Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd 

bejubeld. 

In een volgend prikbord leest u hoe wij op school met de kinderen Witte Donderdag vieren.  
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Bezoek uit Bonaire. 

Op dinsdag 4 april komen er vier leerkrachten, van een school van Bonaire, bij ons op school 

kijken naar de lessen van IPC in alle jaargroepen. Als het goed is zien jullie als ouder(s) met 

enige regelmaat, in de parro-app, de thema’s van IPC voorbij komen die in de groep aan de 

orde zijn. IPC staat voor Internationaal Primair Curriculum en wij werken al langer op deze 

manier met de kinderen op deze manier aan hun kennis en vaardigheden op het gebied van 

bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en kunst en cultuur.   

Het is de bedoeling dat de school op Bonaire ook IPC gaat introduceren in hun school en dat 

is de reden dat zij een aantal scholen, waaronder de onze , in Nederland gaan bezoeken.  

Na afloop van de kijkmiddag heeft het team nog een bijeenkomst, onder leiding van een 

trainer van IPC, om na te praten en gezamenlijk tips, tops  en ontwikkelpunten, ook op onze 

school rondom IPC, uit te wisselen.  

 

Verkeersveiligheid. 

Binnenkort is er, samen met nog een aantal andere basisscholen uit Emmeloord, overleg 

met de gemeente over de verkeersveiligheid rondom de scholen. Hoewel verkeersveiligheid 

begint met het eigen gedrag van de verkeersdeelnemers, kunnen we er niet omheen dat de 

schoolomgeving en de toegenomen verkeersdrukte ook van invloed zijn op de 

verkeersveiligheid. Het is de bedoeling dat tijdens het overleg de verkeersknelpunten 

besproken worden en tevens zullen we kijken naar mogelijke oplossingen.  

 

Bibliotheek in school 

Zoals jullie weten zijn wij bezig om een bibliotheek bij ons op school te realiseren. De 

volgende stap is dat de boeken die wij momenteel in ons bezit hebben, van een 

streepjescode worden voorzien. Zo kunnen wij de boeken scannen, net als in de bibliotheek. 

U kunt zich misschien voorstellen dat dat een flinke klus is. 
Daarom de volgende vraag: Welke ouders, opa's of oma's, kunnen ons op maandag 8 

en/ of maandag 15 mei van 8.30- 14.30 uur helpen met het plakken van 

streepjescodes? Beide dagen hebben we 3 mensen nodig om ons te helpen. Als u alleen 

een ochtend of middag kan helpen is dat natuurlijk ook heel fijn. Er is een medewerker van 

de bibliotheek aanwezig die het proces begeleidt.  Heeft u dus tijd om te komen helpen dan, 

kunt zich aanmelden bij Coby van der Meulen of bij de groepsleerkracht van uw kind. 
 

 

 
 

 

 

  

 


